
Een aai over de wang 

Ik zit op de bank in de Halte met Joey van 21/2 jaar op schoot. Joey heeft net 

een enorme driftbui gehad. Hij was het niet eens met iets dat ik aan zijn 

broertje gaf en werd boos op alles en iedereen in zijn buurt. Langzaam kan ik 

hem kalmeren waarna hij op mijn schoot klimt. Ik leid hem af met een 

boekje over kleuren. Samen raden we welke kleur iets heeft. Joey is al snel 

weer bijna net zo enthousiast als hij doorgaans is. Even wordt hij stil, aait me 

over mijn wang en zegt: ‘Ik vind jou lief, jij bent mijn vriend.’ 

Als coördinator van de Halte heb ik weinig tijd om met de kinderen die daar wonen contact te maken 

en te spelen. Toch zijn er gelukkig af en toe wel van deze 

momenten. Ik geniet ervan. Het confronteert me ook met de 

situatie waarin deze kinderen opgroeien. De Halte heet zo mooi 

‘een veilige plek’, maar hoe veilig is het om op te groeien met 

een moeder die steeds stress heeft over het al dan niet krijgen 

van een verblijfsvergunning, terwijl er geen eigen plekje is om 

zich terug te trekken. De kinderen vertonen vaak moeilijk 

gedrag, waarvoor we opvoedhulp moeten inschakelen. Dat is 

dikwijls een hoop gedoe, want op papier is het recht er wel, 

maar in de praktijk zien we dat niet alle instanties zomaar 

meewerken. Zou die opvoedhulp nodig zijn geweest als de 

kinderen  in een rustige situatie zouden opgroeien? In veel 

gevallen waarschijnlijk niet. 

Toch is het goed dat de Halte er is. Het biedt een alternatief voor nog veel meer onveiligheid: een 

leven op straat, een gewelddadige woonsituatie of wekelijks van plek naar plek moeten verhuizen. In 

de kleine aandachtmomenten die ik voor de kinderen heb probeer ik ze te laten merken dat ik ze 

bijzonder vind, dat ze net zoveel waard zijn als ieder ander. Ik hoop van harte dat het een klein 

duwtje in de goede richting is, dat het hun extra moed en kracht geeft in het leven dat zo oneerlijk 

lijkt. 

Eva Heezemans 

De Halte is een tijdelijke woonvoorziening voor moeders en hun kinderen die op welke reden op straat 

staan. Vaak gaat het om vrouwen zonder geldige verblijfspapieren. 

 


